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REDACTIE

Inhoud

Wat is het fijn om iedere maand weer een gevuld Baoken te
kunnen inleveren bij de drukker. Er is ook dit keer weer veel
geschreven en gefotografeerd. De bijdrage van het

pastoresteam zal voortaan niet meer standaard van alle drie
de leden komen, zij zullen elkaar afwisselen, afhankelijk van
de actualiteit. Overweging
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Inhoud en redactie

En de rubriek "in gesprek met" moeten we nog één keer
missen. Kerkenraad
Na de startzondag (zie de foto's) zijn alle activiteiten op ons Ds. Gert Wijnstok

kerkelijke erf weer op gestart. En dat zijn er best veel:
vergaderingen, gespreksgroepen, meditatie en natuurlijk de
"gewone" kerkdiensten. Het is spannend; blijft het goed gaan
zonder "covidmaatregelen”. Kunnen we (weer) samen vieren
in de kerkgebouwen en welke plaats krijgen de gestreamde

diensten in ons kerkzijn. Hoe dan ook, het Baoken blijven we Kerkrentmeesters/
maken. Uit de oude doos

Fotoverslag van
voorstelling Kees Postumus

Tijdens onze vakantie's lopen we ook altijd wel hier en daar Uit de oude doos
een kerk binnen en speur ik naar kerkbrieven, kranten en
folders. En met enige gepaste trots denk ik dan: dat Baoken Diaconie / ZWO
van Bathmen-Okkenbroek mag er best zijn. Kleurrijk,
verhalen, fota's, een aardig beeld van onze gemeente.

En ik hoop dat eventuele gasten in onze kerk dat ook denken:
Fijn om dit Baoken te mogen lezen!

In memoriam

Open kerk /
Janneke van Schooten Rond het kerkelijk erf

Rond het kerkelijk erf

Rond het kerkelijk erf /
Bezinning en ontmoeting

Bij de vieringen
Vieringen
Colofon

Achterpagina

Bij de voor- en achterpagina:
Foto's gemaakt tijdens de
Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl startzondag in Okkenbroek door

Reacties kunt u sturen naar Frits en/of Wil Mandersloot
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Spel van licht en donker

Mijn vader en ik gingen elke zondagmiddag naar de zolder. Langs de
vlizotrap beklommen we de donkere ruimte zonder ramen. Het eerste
lampje ging aan. Het volgende. Een groot vlak van spaanplaat bedekt met
spoorrails van Fleischmann verscheen in de achterruimte. Huisjes
gegroepeerd als een klein dorp met een station, garage en een kerk in het midden. Alles met elkaar
verbonden door wegen en paden, wachtend op wat komen gaat in een vreemd aandoend
Alpenlandschap.

Nu, daar zijn we dan! De hoge berg in de hoek is nog niet af. Er moet nog geverfd worden met een
beetje blauw en wit om een waterval te suggereren, uitkomend op een meer. Of ik daarmee alvast
aan de gang wilde. Tuurlijk. Niets leuker dan samen met mijn vader knutselen onder het schuine dak.
Lekker rustig ook. Vredig. Vertrouwd. Veilig. Intiem eigenlijk wel. Ik heb hem een paar uurtjes voor mij
alleen. Het maakt niet uit wanneer. De vrieskou trotseren wij. De verzengende hitte, ach wie doet ons
iets. Het mooiste is natuurlijk als het regent. Het rustgevende gekletter op de dakpannen direct
boven ons.

Ik help mijn vader verder om de stukjes rails aan elkaar te leggen. Twee bochten met aan weerszijden
twee lange stukken en weer twee bochten. Die moeten door de tunnel. Het vereist toch nog precisie.
Eerst moet alles nog op de elektra worden aangesloten. Een proefrit met de stoomtrein, het ging
bijna nooit in één keer goed. Nog beter de rails in elkaar schuiven of schoonmaken met een
indringend ruikend goedje dat ik uit een flesje haal.

Check: het werkt! Vier wagons worden nu achter de stoomlocomotief gehangen. Klaar voor het
hoogtepunt van de bijna-avond. Het licht op zolder gaat uit. Ik zet een schakelaar om: het dorp wordt
verlicht. De huisjes, de kerk, de straatlantaarns, ook bij de spoorwegovergang — overal een warme
gloed. Ik zet de stoomtrein met de wagons in beweging met een simpele maar voorzichtige halve
draai aan de transformator. Daar gaan ze! De reis begint. De trein met de verlichte wagons komt op
gang. De strook van licht van de wagons duwt de donkerte van de nacht weg. Even verdwijnt het
bewegende licht in de duisternis van de tunnel om later weer triomfantelijk tevoorschijn te komen.
Oh, even de elektra minderen anders botst het gevaarte tegen het stootblok. |k laat de trein rustig
uitlopen ...

Mijn vader en ik — we kijken naar een tafereel van licht en duisternis.
Die dynamiek van beweging: langzaam, dan weer snel, dan weer
langzaam. Die spanning. Dat contrast. _ ver kunst, lichaam
In verstilling zijn we gelukkig met elkaar en met wat we zien. ;
Het beste van mijn kinderjaren.

De betoverende schoonheid van langzaam dansend licht dat de
duisternis verdrijft. Het goede leven dat in elke vezel van mijn lijf is
opgeslagen.

Arent Weevers
Studentenpredikant

(pag. 30 uit 'Mijmeringen. Over kunst, lichaam en religie!
Verschijnt binnenkort).

Foto cover: Ronald Hissink
Arent Weevers

Mijmeringen

Mult pudia-installaties
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KERKENRAAD

Op elkaar vertrouwen

Tijdens de startzondag kreeg ik een blinddoek voor en moest ik op
aanwijzing van Tonny Oplaat een parkoers van pionnen lopen. Dat vroeg
om vertrouwen in elkaar. Vertrouwen van mij in de aanwijzingen van
Tonny en vertrouwen van Tonny dat ik haar aanwijzingen ook zou
opvolgen.

Vertrouwen in elkaar! Daar ontbreekt het op dit moment nog wel eens
aan in onze maatschappij. Als het gaat om corona-maatregelen, vorming
van een nieuw kabinet voor ons land, oplossingen voor grote
vraagstukken als klimaat en stikstof. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Als vertrouwen in elkaar ontbreekt blijkt het lastig om echte keuzes te
maken.

We krijgen in onze kerken weer meer ruimte om deel te nemen aan
vieringen en bijeenkomsten. |k las vanmorgen dat de 1,5 meter
afstandsregel wordt vervangen door het advies in de kerk ‘op gepaste
afstand’ van elkaar te blijven. Wat dat gaat betekenen voor
onze diensten moeten we nog bespreken. Maar het vraagt in
ieder geval, meer dan de strikte regel van 1,5 meter,
vertrouwen in elkaar. Vertrouwen dat we thuis blijven als we DAN K U
klachten hebben. Vertrouwen ook dat we elkaar ruimte geven
en gunnen als dat nodig is. Vertrouwen dat we gepaste
afstand ook invullen en het daarmee voor iedereen mogelijk
maken mee te doen. Zo vanuit verantwoordelijkheid op een
nieuwe manier invulling geven aan onze vieringen en
bijeenkomsten biedt nieuwe ruimte voor ontmoeting.
Daar heb ik alle vertrouwen in.

VOOR HET HOUDEN VAN GEPASTE AFSTAND

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN KERKELIJK WERKER




GERT WIUNSTOK

Het weekend van 27-29 augustus was ik met drie jongeren uit onze kerkelijke gemeente op
kloosterweekend in Abdij Nieuw Sion te Diepenveen. In eigentijds jasje liet de band Trinity ons
en nog zo'n honderdtachtig anderen genieten van de rijkdom van het kloosterleven dat daar
130 jaar geleden begon. Mijn vuurtje werd er lekker door opgestookt.

Olie

ledere dag is er op Nieuw Sion het ritme van het
morgen-, middag-, avond- en nachtgebed, dat in
de kloosterkerk plaatsvindt. Voor de vaste en
tijdelijke bewoners van elf volwassenen met acht
kinderen en acht jongeren lijkt het me heel
bijzonder, wanneer in zo'n weekend als het onze
zoveel anderen zich bij hen aansluiten om met
hen mee te zingen, te bidden, uit de Bijbel te
lezen en steeds zeven minuten stil te zijn.

Zo kwamen we op vrijdagvond om 21.30 uur voor
het nachtgebed bij elkaar, waarna Trinity meteen
een heel mooi, intiem nachtconcert gaf.
Luisterend naar de sfeervolle muziek in die
prachtige, grote kloosterkerk bleef de
Bijbellezing uit het nachtgebed nog wat in mijn
gedachten rondgaan. Dat was één van de
verhalen van Jezus, de gelijkenis van de tien
meisjes uit Mattels 25:1-13. Vijf van hen hebben
olie genoeg bij zich om hun lampjes brandend te

houden totdat eindelijk, midden in de nacht, de
lang verwachte bruidegom verschijnt. Maar de
andere vijf zien hun lampjes doven en moeten
haastig op zoek naar een verkoper van olie.

Waar kunnen jonge mensen in onze tijd in onze
Sallandse dorpen olie vinden, vroeg ik mezelf af,
toen leadzanger Elbert, zachtjes zingend met een
brandende kaars door het middenpad van de
kerk lopend, mij kippenvel gaf en een brok in de
keel. Dit moment was voor mijzelf de olie om een
plannetje dit najaar te gaan uitvoeren. Tussen de
herfstvakantie en de kerstvakantie doe ik elke
zondagavond de kerk in Bathmen open voor
jongeren van 16 jaar en ouder voor een kaarsje,
muziekje, praatje, stilte en wat al niet meer als er
twee of drie mensen bij elkaar komen. lemand
zei al: dan ga je op zondagavond eerst naar Gert
en daarna naar Boode!

Zondagavondinloop 16+

Kaarsje, muziekje, praatje, stilte, enz.

Dorpskerk Bathmen
Elke zondagavond vanaf 24 oktober

Loop maar binnen tussen 19.00 en 20.30 uur




GERT WIUNSTOK

“Heb je al geproefd?”

Het was echt een festivalsfeertje op Nieuw Sion.
We sliepen in tentjes die dicht bij elkaar stonden.
En de eerste nacht hoor je dan natuurlijk elke rits
van tent en slaapzak open- en dichtgaan.

We aten en dronken in een ruime, feestelijk
versierde schuur met de naam ‘Grote kap; waar
ook de Trinity Bar was geplaatst. En ieder het
eigen bord wassen in gemeenschappelijk
afwaswater maakte het gevoel compleet!

Zaterdag overdag kon je twee workshops volgen.

Ons groepje koos ‘s morgens voor de
kloosterrondleiding. Een vrijwilliger liet ons alle
ins en outs van de gebouwen zien. Hij vertelde
hoe de huidige bewoners en vele andere
vrijwilligers in het monnikenspoor van de
oorspronkelijke bewoners van Abdij Sion bruisen
van allerlei nieuwe ideeén en sommige plannen
zelfs al gerealiseerd hebben. Zo is er inmiddels
een Koffieschenkerij, waar je van woensdag tot
en met zondag kunt genieten van koffie, thee,
fris, een kloosterlunch en gebak. Een mooi doel
om vanuit onze dorpen naar toe te fietsen!

In de middag luisterde ik naar bandlid Elbert die
vertelde van zijn leven, geloven en twijfelen en
hoe dit hem en zijn bandleden inspireert tot
nieuwe liedjes. Een mooie anekdote vond ik die
over een hooggeleerd mens die onderzoek deed
naar de wijn uit het verhaal van de bruiloft te

Kana in Johannes 2:1-11. Zijn conclusie was:
water in wijn veranderen kan niet! En dat
verkondigde hij dan ook luid en duidelijk in zijn
omgeving. Totdat iemand hem vroeg of hij wel
van die wijn had geproefd en deze vraag hem in
verlegenheid bracht.

Learning by doing in plaats van slechts een
mening aan de zijlijn hebben! Even verderop kon
in een andere workshop dan ook van allerlei
kloosterbieren worden geproefd om de smaak
van het klooster met eigen mond te proeven. En
jawel, hierin zie ik dan ook een mooie metafoor
om in dit seizoen een aantal dingen te gaan
uitproberen, te beproeven zogezegd. In het
bijzonder voor, met en door jongere generaties,
iedereen die jonger is dan mijn leeftijd van 54
jaar ). Voor bijvoorbeeld jongeren in de leeftijd
van het voortgezet onderwijs denk ik daarbij aan
wat oudere jongeren zich nog wel herinneren
van Provider destijds: met elkaar een paar leuke,
zinvolle dingen doen. En wie weet brengt een
bezoek aan Nieuw Sion ons ook wel op nieuwe
ideeén. Ook denk ik aan geregeld, naast het weer
opstarten van ‘De kerk gaat vreemd' op vrijdag,
eens wat te experimenteren in onze zondagse
kerkdiensten, met liedjes van Trinity
bijvoorbeeld! ‘Kerkproeverij BaOk' lijkt me een
mooie, overkoepelende term voor dit alles.

Motto’s:

Kerkproeverij BaOk

Learning by doing!

Wie niet waagt, die niet wint

Niet geschoten is altijd mis

Doe maar mee en vertel hoe het smaakt

Eerstkomende activiteit:
Doopviering Dorpskerk Bathmen 3 oktober 10.00 uur




‘lk wens jou’

Voor we het wisten was het al zaterdagavond, na
in de namiddag eerst nog heerlijk een uurtje
wandelen en daarna met ons vieren een biertje
en een portie bitterballen. Uit het avondpro-
gramma haal ik weer de Bijbellezing uit het
Nachtgebed naar voren. Ook deze keer was dat
een verhaal van Jezus uit het vervolg van
Mattelis 25, de gelijkenis van de talenten. Dat
spreekt mij aan als het gaat om jonge mensen.
Want hoe leuk is het om te zien als tijdens het
opgroeien heel verschillende talenten zichtbaar
worden. En ook: hoe belangrijk is het voor hen,
wanneer volwassen mensen hen het vertrouwen
geven om met dat eigen talent voor de dag te
komen. Want werkelijk iedereen heeft wel ergens
talent voor! Toch blijkt dat voor jongeren zelf niet
vanzelfsprekend te zijn en worstelen velen in hun
jonge jaren al met onzekerheid en angst. De
klassieke vraag ‘Wie ben ik?" is door hen niet
eenvoudig te beantwoorden in onze individua-

GERT WIJNSTOK

listische tijd. En zeker niet als je het idee hebt dat
leeftijdsgenoten op sociale media de lat ook nog
eens heel hoog leggen. In mijn beleving kan juist
de kerkelijke gemeente de veilige bedding
vormen om vertrouwen te vinden wel jezelf te
laten zien! Laat maar zien wie je bent en wat je
kunt. Jij mag er zijn!

Na het nachtgebed gingen we buiten bij een
vuurtje zitten. Er was hout genoeg om het steeds
lekker op te stoken. Trinity maakte weer muziek
en zong vrolijke, uitbundige feestliedjes. Er werd
gezellig gekletst tot in de kleine uurtjes, in een
mooie sfeer waarin iedereen telde. Mijn vuurtje
werd er lekker door opgestookt. Het was dan ook
geen kippenvel van de kou, dat ik voelde, toen
Trinity rond een uur of één die zaterdagnacht het
laatste liedje dichtbij het vuur akoestisch speelde
en zong, het refrein van hun zegenliedje ‘lk wens

{3

jou!

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Refrein ‘lk wens jou’ (Trinity)

Nu er geen hindernis meer is van lockdown, ga
ik de komende maanden verder kennismaken
met jonge mensen in onze kerkelijke gemeente
(25-) en hun thuis.

En wie weet knappert daarbij straks in herfst en
winter wel lekker haardvuur ©).

Ds. Gert Wijnstok



GERT WIJNSTOK
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De stilte is een yriend
die je nooit yerraadt.

Beste mensen in Bathmen en Okkenbroek,

Via deze weg wil ik mij kort aan u
voorstellen. Mijn naam is Frank
Scholten, ik ben 33 jaar en woon in
Enter (langs Holten en je bent er).
In het dagelijks leven sta ik met
veel plezier voor de klas als docent
Engels en in mijn vrije tijd houd ik
me graag bezig met tuinieren,
zingen in een koor, zwemmen, en
daarnaast ben ik enkele jaren
geleden gestart met een deeltijd-opleiding
Theologie aan de VU/PThU (die letters staan voor
Vrije Universiteit/Protestantse Theologische
Universiteit). Inmiddels zit ik in het tweede jaar
van mijn master. Het komende jaar zal ik, in het
kader van mijn opleiding, stagelopen bij uw
predikant Gert Wijnstok. De stage zal deels
bestaan uit meekijken/meelopen bij de diverse
werkzaamheden van Gert en deels bestaan uit
het zelf uitvoeren van enkele taken. Zo is het
mogelijk dat u mij treft bij een thema-avond, een
wandeling of een andere kerkelijke activiteit. In
het nieuwe kalenderjaar zal ik waarschijnlijk ook
één of meerdere kerkdiensten leiden, zowel in
uw gemeente als in verzorgingshuis t Dijkhuis.
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Al mijn hele leven heb ik interesse gehad in
kerk en geloof, maar hier heb ik nooit veel mee
gedaan behalve naar de kerk gaan op zondag-
morgen. Na de middelbare school ben ik Engels
gaan studeren en dit is voor mij een heel goede
keuze geweest die me veel gebracht heeft. Het
bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en in
2017 begon het te kriebelen: ik wilde weer gaan
studeren, en dan graag Theologie.
Aangemoedigd door mensen in mijn omgeving
heb ik de stap gewaagd, in eerste instantie met
het idee om Godsdienst te gaan geven op mijn
middelbare school. Inmiddels, enkele studiejaren
later, heb ik veel kennis opgedaan en ben ik veel
breder geinteresseerd geraakt en nu ligt de stage
in een kerk voor me.

Het is voor mij de eerste stage in een kerkelijke
gemeente. Ik hoop er op deze manier achter te
komen wat het werk van predikant inhoudt en of
het wat voor mij zou kunnen zijn. Met een
opleiding Theologie kun je immers vele kanten
op en het predikantschap is er daar slechts één
van. lk kijk er erg naar uit om in uw gemeente
ervaring op te doen en om van elkaar en met
elkaar te leren. Hopelijk tot snel!



FOTOVERSLAG VAN
VOORSTELLING KEES POSTUMUS

Zondagmiddag 12 september kwamen verteller Kees Posthumus en accordionist Juul Beerda met
hun voorstelling: "Bathmen, de musical” spelen in de dorpskerk in Bathmen.
Het was een mooie voorstelling met voor Battumers herkenbare situaties en personen.




KERKRENTMEESTERS

Geefvandaag voor
de kerk van morgen

2021

Actie
Kerkbalans

Herinnering Kerkbalans 2021 en Solidariteitskas

Velen van u hebben hun toegezegde bijdrage van Aktie kerkbalans, met als thema: “Geef vandaag
voor de kerk van morgen” reeds voldaan. Waarvoor onze hartelijke dank. Er zijn echter nog een aantal
mensen die hun bijdrage nog niet hebben voldaan. Helaas hebben wij ook nog niet alle uitgaande
formulieren retour ontvangen. Mocht u nog niet voldaan hebben, aangegeven hebben dat u zelf wilt
overmaken, in de maanden t/m september, zou u dit dan per omgaande willen doen, ovv Kerkbalans

2021 en uw registratienr.

Begin juli hebben alle belijdende leden een acceptgiro kaart ontvangen voor de actie Solidariteitskas.
Is deze toen aan uw aandacht ontsnapt, wilt u wel uw steentje bijdragen aan Solidariteitskas, maak
dan alsnog € 10,00 over, ovv Solidariteitskas, waarvoor onze hartelijke dank!

Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met de penningmeester.
Marian Jansen-Grotentraast, penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl of 0570-551675

UIT DEOUDE DOOS

De Zondagschool en de Jeugdkerk in Bathmen:

Een laatste terugblik met ondersteuning van onder andere Riek, Mieneke, Tonny en Gerrie:

Tot slot nog enkele laatste herinneringen:

De vergaderingen bij Tonny in 't Hof thuis
waren gezellig ook al duurden ze soms wel
eens lang.

Het afsluitende zondagschooluur voor de
grote zomervakantie werd vaak buiten
gevierd. We herinneren ons de speurtochten
in het bos met na afloop de grote
melkbussen gevuld met ranja. Een grote
soeplepel zorgde er voor dat de kopjes en
bekers gevuld konden worden met
de ranja. De kinderen smulden
hiervan aangevuld met een lekker
koekje.

De Jeugdkerk in Bathmen werd
opgericht in 1966 en werd gehouden
in de "Kerkmars" en later in de
bovenzaal van de kerk. Ongeveer 20
kinderen namen hieraan deel. Enkele
namen van de leiding toen waren
onder andere Anneke Beerthuis, Jan
Vis, Toos Bronsvoord, Bert Boverhof,
Piet van de Klis en Wim van Berk.
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Een keer in de twee weken was er Jeugdkerk
onder leiding van twee leidinggevenden.
Ook werd er met Kerst een Kerstmaaltijd
georganiseerd en met Pasen een
Paaswandeltocht.

Deze Paaswandeltocht begon bij de kerk en
er deden hele gezinnen aan mee. Ook
Bijbelse puzzeltochten werden uitgezet. Vaak
eindigden deze tochten op een deel met een
kop chocolademelk en een lekker stuk
krentenbrood.




UIT DE OUDE DOOS

De koeien mochten dan meegenieten, het was een van de herinneringen die weer boven
kwamen. Bert Boverhof en Piet van de Klis zorgden dan voor de muzikale momenten.
Andere keren waren er weer andere begeleiders die daar voor zorgden. Ook de leiding van
de Jeugdkerk hield zich aan het rooster en werkte vanuit "Kind op Zondag".

Het “Vrije Verhaal” was vaak een hoogtepunt in de viering met Kerst. Niet iedereen kon het
goed als verhaal vertellen, het kon dan soms ook wel eens wat te lang duren! Met Kerst dus
altijd twee verhalen, het kerstverhaal uit de bijbel en een kerstverhaal met spanning en
uiteindelijk een goede afloop! De Kinderkerk is eigenlijk de zondagschool zoals we die ook
hier in Bathmen hadden, de Jeugdkerk was voor de jeugd die reeds van de lagere school af
was, dus de leeftijd van 12 jaar meestal gepasseerd. Vroeger was er één keer per maand op
zondagavond Jeugddienst in plaats van dansen bij Boode!

Tot slot:

De doelstelling van de zondagschool in Nederland maar ook in Bathmen was:

*#%%* In de protestantse kerken in Nederland was / is het een gebruik dat kinderen op
zondag worden onderricht in godsdienst, zingen, praten over godsdienstige onderwerpen
en een verwerking maken/spelen, terwijl de ouderen de kerkdienst bijwonen *****

Vraag: graag ontvang ik wat gegevens over het gebouw De Kerkmars, ik heb er wel een foto van.

Anton Ploeg, secretaris van het College van Kerkrentmeesters
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Feest

Als je de werken van barmhartigheid zou volgen, dan gaat het om ‘de hongerigen voeden'.
En is het kunnen houden van een feest ook voeding?

Onder het genot van een taartje ter ere van Gert en Hanneke hun 25 jarige huwelijksfeest kwamen de
vrolijke momenten van de afgelopen maand naar boven:

Trouwdagen, alternatieve kermissen hier en daar, de kunstmarkt in Bathmen en de alternatieve
kunstfietsroute in Okkenbroek, revue spelen in Okkenbroek en de eerste theatervoorstellingen in de
omgeving, zoals laatst over Sicco Mansholt op de Bannink.

Het is allemaal net iets feestelijker en meer bijzonder dan voor de lock down. En onwennig.

Het taartje smaakt er best onder. Maar als iemand even niest of hoest, denk je toch meteen ‘toch geen
corona.. ..

Elkaar gewoon even zien, voelt eigenlijk al als een feestje. We kijken elkaar ontspannen aan. Horen
hoe de zomer is geweest. En we maken voorzichtig plannen voor de komende periode.

Zou de kerst weer gevierd kunnen worden met de ouderen. Welke presentjes passen daar bij?

In een jaar blijven de feesten hoogtepunten en momenten om te herinneren. In het Corona jaar
onthouden we vooral ook de feesten die we niet konden vieren. Die niet door gingen,of klein
moesten blijven. En dat je elkaar dan kunt voeden met kleine feestjes, zoals een kaartje of samen
wandelen in de buurt.

Het is niet zo ingewikkeld hoor, Diaken zijn. Mens zijn. En het is feestelijk om daarbij iets voor, of met
een ander te kunnen doen. We kunnen het iedereen aanraden.

Elleke Brinkman

_——

Ons ZWO project voor dit jaar

Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte
buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis.

Wat komt er dan van uw kind of kleinkind terecht als u hem
zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte
vrienden en belandt hij in de criminaliteit.

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad
Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar
8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem
om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue
contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een
Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals
Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en
waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen
door theater, muziek en kunst.

En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw
totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.
Dit heb ik overgenomen van "kerkinactie".

Een toekomst voor
kansarme kinderen

Gera Ploeg namens het ZWO
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Teunis de Winter

Op 16 julijl. overleed na een noodlottig ongeval, op 83 jarige leeftijd, Teunis de Winter. Hij woonde
samen met zijn vrouw Hannie aan de Wittendijk 5, zijn ouderlijk huis. Na de lagere school ging Teun
naar de landbouwschool in Laorne. Daarna volgde hij nog een cursus op de avondschool. Deze
avonden werden afgesloten met een potje biljart. Hier ontstond zijn liefde voor dit spel.

Hij nam, samen met Hannie, de boerderij over van zijn ouders. Zijn grote passie was de veehouderij.
Zij werden ouders van Tonnie, Eefje en Theo. In 1973 wordt een ligboxenstal gebouwd. Teun was hier
trots op. Toen zoon Theo de boerderij overnam en er weer uitgebreid werd met een nieuwe stal, deed
Teun een stapje terug in het bedrijf en ondernam met Hannie uitstapjes met de inmiddels gegroeide
kleinkinderschare.

Het biljarten heeft hem nog veel plezier gegeven. Thuis oefende hij naar hartenlust op zijn eigen
biljarttafel en hij leerde zijn kleinkinderen graag de kneepjes van het vak. Wat was hij trots op deze
jongelui. Een gezellige fietsvakantie eindigde in een drama. Samen op vakantie gaan en alleen terug
komen, de akelige realiteit voor Hannie.

In de afscheidsdienst bij ‘de Omarming’ in Zutphen, hebben we Teun herdacht in zijn geliefde dialect,
eindigend met de volgende woorden:

Teun zien leaven, hier op aarde is e leafd. Jullie kunt um niet mear vaste hold’'n. Dan meu'j ut
vertrouwen veulen dat oaver de grenzen van de dood, de leefde blif bestoan. Woar Teun ok is, dr is
soms zo moeilijk un name an te geev’'n, meugt wiele vertrouwen dat um de Hand wordt e reikt deur
die Ene. Zo zal Teun op e nommen word'n in un Land woar ut goed is.

Irma Wagenvoort-Woestenenk, Laren Gld.

Gerritje Stegeman-Brilman

Op 19 augustus overleed Gerritje Stegeman-Brilman in de leeftijd van 103 jaar.
Het grootste deel van haar leven woonde ze in de boerderij aan de Marsdijk 4.
Gerritje werd geboren op 24 januari 1918 op boerderij De Broake, als jongste in
een gezin van acht kinderen.

Ze trouwde met Jan Hendrik Stegeman en samen kregen ze drie zonen. In de
oorlogstijd werd de boerderij door de Duitsers in brand gestoken en raakten ze
alles kwijt. In 1951 werd de nieuwe boerderij betrokken en kwam er een mooie
tijd. Alles zag er zonnig uit en er werd vooruitgang geboekt.

Groot was de klap toen zoon Diederik en schoondochter Joke in 1972 door
kolendamp om het leven kwamen. Het verdriet bleef hun leven lang.

Ook het overlijden van schoondachter Janny in 2014 gaf stil verdriet.

De boerderij was haar thuis en het liefst werkte ze in de tuin. ledere dag druk in de weer met groente
en bloemen genoot ze van het leven in en om het huis. Ze was er altijd en zat voor ieder klaar met
koffie en thee en een luisterend oor.

Na het overlijden van haar man in 1997 bleef ze niet bij de pakken neerzitten. Tot op hoge leeftijd
hielp ze de koeien de weg over doen.

Tijdens de herdenkingsdienst op 27 augustus in de Dorpskerk werd zij herdacht in woord en muziek
en waren er bloemen en kaarsjes.

In het vertrouwen dat zij thuis is gekomen bij God hebben we afscheid van haar genomen.

Ds. Hanneke Diermanse
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Aart Evers

Plotseling is op 2 september, na een fatale val, Aart Evers overleden in de leeftijd
van 82 jaar. Sinds begin jaren tachtig woonde hij, samen met zijn echtgenote Bets,
Breebroeksweg 9 in Lettele. Daar hebben zij in de loop der jaren hun huis en tuin
gevormd tot een paradijselijke plek, waar al je zintuigen goede kost krijgen.

Daar buiten, bij mooi nazomerweer, vond dan ook op 8 september de herdenkings-
dienst plaats.

Op de maandag voor zijn overlijden was in de tuin juist een verbeelding geplaatst
van de weidevogel Grutto. Aart hield van vogels, waarvan één zelfs betekenis heeft
gegeven aan zijn naam: Aart — als een arend!

In één van de toespraken schetste zoon Aart Kees zijn vader in vogelvlucht als
kostbaar mens die, geboren in het geloofsklimaat van Putten, zijn vleugels heeft
uitgeslagen met brede belangstelling en in diepe kennis en wijsheid. Ook als vriend toonde Aart zich
liefdevol en gastvrij, puur en zuiver. En voor de buurt was hij niet zomaar een buurman, het door hem
gerealiseerde Marspad is dan ook blijvende herinnering!

Toonbeeld hoe Aart het leven omarmde, is het grote stuk taart waarmee hij elke verjaardag graag
vierde. En de vele foto’s van zijn twee kleinzonen spreken evenzo boekdelen!

In het volle leven reikte alle aandacht en zorg die hij tentoonspreidde tot aan de begraafplaats in
Okkenbroek. Daar hebben we het lichaam van Aart begraven in de aarde. En hierbij tegelijk zijn leven
toevertrouwd in de geborgenheid van de vleugels van de Arend.

Want zo is, naar Bijbels spreken, de Liefdevolle!

Ds. Gert Wijnstok

Johanna llbrink-Smit

Op maandag 6 september overleed in 't Dijkhuis Hanneke Ilbrink—-Smit in de
leeftijd van 85 jaar. Ze woonde daar sinds afgelopen januari, daarvoor had ze 50
jaar op het ‘mooiste plekje’ van Okkenbroek gewoond op de Oerdijk 151, naast
de school en tegenover 't Noaberhuus.
Hanneke groeide als middelste dochter op in Lettele, op een boerderij, in een
8l gezin van vijf kinderen. Ze genoot daar van alles wat groeide en bloeide en van
de dieren nog het allermeest. Dit tekende voor altijd haar leven. In 1963
trouwde ze met Joop llbrink en in 1970 verhuisden ze naar Okkenbroek, naar
het huis dat Joop eigenhandig had gebouwd. Wat was ze trots op hem.
.| Ze kregen samen twee kinderen: Arjaan en Jolanda.

~ Helaas verongelukte Arjaan op 18-jarige leeftijd, vanzelfsprekend reisde dit ook
haar verdere leven met haar mee. Toch pakte ze moedig de draad weer op en zorgde liefdevol voor
haar man en dochter en later voor haar kleindochters Lois en Britt.
Hanneke was een eenvoudige vrouw met een sterk karakter. lemand om op te bouwen. Eerlijk en
direct. Ze nam geen blad voor haar mond.
‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeq; was haar lijfspreuk.
Op zaterdag 11 september hebben we haar in Dorpshuis ‘Ons Centrum’ in kleing, intieme kring
herdacht en haar daarna bij haar man Joop in Okkenbroek begraven.
Dit maakt de cirkel van haar leven weer rond.

Hanneke Overduin
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Hendrika Johanna Broekhuis-Dondertman

Op 11 september is gestorven Hendrika Johanna Broekhuis-Dondertman in de
| leeftijd van 92 jaar. Jarenlang woonde zij aan de Koekendijk 17, tegenover de
melkfabriek, waar haar man Marinus werkte.
| Hentje was afkomstig uit de Larense Broek waar haar ouders een gemengd
bedrijf hadden. Na de lagere school volgde ze in Lochem de Nijverheidsschool.
Van haar 16e tot 26e jaar werkte ze in het naaiatelier van Koerselman in Laren.
Na haar trouwen in 1955 werd een eerste zoontje geboren die slechts enkele
N | maanden oud werd. In 1962 kwam zoon Bert ter wereld. Ze was een zorgzame

8 moeder die altijd klaar stond.
Hentje was altijd druk in de weer met haar huis en tuin.
Ze hield van spelletjes: sjoelen, kaarten en rummikub. Ook speelde ze graag
koersbal en was jarenlang lid. De Battumse kermis was een jaarlijks feest.
Voor haar kleinkinderen was ze een lieve en zorgzame ‘oma Battum.
Sinds 1988 had ze diabetes en de zorg hiervoor bepaalde jarenlang haar ritme van de dag. Vanaf eind
2017 kwam er dagelijks thuiszorg bij haar voor begeleiding. Toen begin 2020 de corona kwam en ze
ook nog ischiasklachten kreeg, ging ze hard achteruit. Ze leverde steeds meer in en haar wereld werd
kleiner. Op 10 augustus werd opname noodzakelijk in woonzorgcentrum Het Averbergen in Olst.
Tijdens de rouwdienst in Vredehof werd zij herinnerd als een sociaal bewogen, eigenzinnige, sterke en
hardwerkende vrouw die van doorzetten wist.
Zo blijft zij in onze herinnering én in Gods herinnering bewaard.

Ds. Hanneke Diermanse

Henk Schutte

In verpleeghuis PW. Janssen overleed op zondag 12 september Henk Schutte.

Hij mocht de gezegende leeftijd van 91 jaar bereiken. Een lang leven, dat in het teken stond van
zorgen, musiceren en kennisoverdracht.

Misschien is dat verantwoordelijkheidsgevoel wel bij hem geboren toen hij als oudste zoon, in een
gezin van 3 kinderen op een boerderij in Dortherhoek, al op 13-jarige leeftijd geconfronteerd werd
met de dood van zijn moeder. Gelukkig woonden opa en oma daar ook en konden zij wat van de zorg
overnemen.

Henk kon in ieder geval, ondanks de oorlog die toen woedde, de Ambachtsschool in Deventer
afmaken. Hij ontdekte daar zijn interesse voor het ambachtelijke timmerwerk en besloot daarin
verder te gaan. Na een aantal cursussen en een aktestudie van twee jaar mocht hij lesgeven.
Ondertussen had hij Minie uit Harfsen ontmoet. Ze werden verliefd en op 29 oktober 1954 trouwden
ze. Nu bijna 67 jaar geleden. Ze hebben het heel goed gehad samen, vertelden ze. Een groot verdriet
was wel dat ze kinderloos bleven.

Zo heeft Henk zijn leven geleefd. Als denker, als leraar en als onderzoeker maar ook als zorgzame man
van Minie én als muzikant van met name de accordeon.

Vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland heeft hij het leven losgelaten en op zaterdag 18 september
hebben wij hem vanuit de Dorpskerk in Bathmen uitgeleide gedaan met woorden die hij graag nog
wilde doorgeven: ‘Onderzoek alles en behoud het goede.

Hanneke Overduin
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‘HeRrFsTeXPOSITIE "KREATIEVE KWASTEN IN DEKERK"

Met ondersteuning van de werkgroep "Open Kerk" gaat de schilderclub "Salland" dit jaar opnieuw
tijdens de herfstvakantie van de scholen exposeren in onze Dorpskerk.

Sinds enkele jaren komt elke woensdagmiddag een groepje creatievelingen uit Bathmen, Loo en
Deventer in het Noaber Lokaal in Loo bij elkaar om daar samen te schilderen. Zij maken heel
gevarieerd schilderwerk, van expressionistisch via realistisch en surrealistisch tot abstract aan toe. De
schilderclub heeft zichzelf de naam Schilderclub 'Salland’ toebedeeld en wil graag hun nieuwste

werken aan een breed publiek laten zien.

De herfstexpositie "Kreatieve Kwasten in de Kerk” is te bezichtigen op:
ZATERDAGEN 16 EN 23 OKTOBER VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
ZONDAG 24 OKTOBER VAN 13.30 TOT 15.30 UUR
WOENSDAG 20 OKTOBER VAN 13.30 TOT 16.00 UUR

Graag willen de leden van de schilderclub tijdens de openingstijden van de expositie u van de

gewenste informatie voorzien.

ROND HET KERKELIJK ERF

Gouwe Ouwe voordeiets
oudere Battummer

Naar aanleiding van het geweldige
succes deze zomer in de voortuin van
het Dijkhuis gaat het Cultuurhuus in
samenwerking met anderen in
Bathmen onder wie de kerk deze
middag meerdere keren herhalen.
Uiteraard telkens andere liedjes en
uiteraard verzoeknummers.

Gouwe Ouwe Muziekherinneringen ... Hoeveel
belangrijke momenten in ons leven zijn
gekoppeld aan muziekherinneringen; je eerste
gekochte plaatje, het liedje dat je luisterde bij
liefdesverdriet, de openingsdans van je huwelijk
of dat ene nummer bij dat fantastische concert.
Het is een trip down memory lane. Gouwe Ouwe
is een ouderwets gezellige middag of avond en
een echte muzikale reis naar de jaren 60. Onze
muzikanten, De Tijdmachinisten, spelen de grote
hits; van Elvis Presley tot Wim Sonneveld. Bij
Gouwe Ouwe staat contact centraal. Er wordt

STICHTING DE TIJDMACHINE

PRESBENTEERT

W W OUDERWETS GENIETEN MET 'DE MUZIEK VAN TOEN' TIJDENS « + 4

GOUWE ﬂUWE

¥ LIVE MUZIEK ZOALS
HET KLONK IN DE

'SIXTIES

samen gezongen, gedanst en gesjanst, net zoals
in de kroeg of in de dancing van weleer. Voor
Gouwe Ouwe bouwen we deze kroeg na, naast
het decor met ouderwetse lambrisering nemen
we ook oude tafelkleedjes, blikken met zoute
sticks en bloemetjes mee. We leggen de
bezoekers in de watten en doen een dansje mee.
Er is geen vast programma, de muzikanten
spelen in op wat er in de zaal gebeurt. Zo is ieder
feestje uniek! Maar er is vooral ruimte om elkaar
onbezorgd te ontmoeten. Gouwe Ouwe is dé
plek om weer even samen te zijn.

Gaa’emm GR ATIS

GEZELLIG!

Deze middagen zullen telkens plaatsvinden op woensdag in het Cultuurhuus.
De eerste is op woensdag 6 oktober en begint om 14.30 uur.
Daarna volgen 24 november, 12 januari en 9 maart
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Wie houdt wie in de wurggreep?

Hebt u ook weleens gedacht wanneer u de vele informatie, de boerenprotesten en discussies langs
zag komen via de media ‘Hoe zit het nou precies? Wie moet je geloven: de boeren of de minister van
Landbouw? Hoe moet het verder met de landbouw in Nederland? Krijgen de boeren een eerlijke prijs
voor hun producten?'

Kortom: wat gebeurt er tussen zaaien op het land en kopen in de supermarkt?

Deze vragen komen aan de orde op de thema-avond 'Wie houdt wie in de wurggreep?'
De avond wordt georganiseerd door de
werkgroep 'Landbouw en Kerken'

Drie gasten zullen hun verhaal vertellen: een
biologische boer, een jonge boer en iemand
die bekend is met de wereld van de
supermarkt. Hoe staan zij in deze discussie
over ons voedsel.

U bent van harte welkom: boeren en burgers,
producenten en consumenten. Wel graag
aanmelden in verband met de regels die
gelden vanwege het COVID-19-virus.

Vol is vol.

Aanmelden kan via Jan Koldewee:
jwkoldewee@gmail.com

We hopen van harte dat u komt en uw
gedachten ook wilt delen, dat wij elkaars
verhalen verstaan en zien welke stappen we
zelf zouden kunnen zetten.

Datum en plaats: 18 november in de Ichtuskerk,
Holterweg 106-108, Colmschate.
De inloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

Werkgroep Landbouw en Kerken

Helaas, ook dit jaar geen bazar in Okkenbroek

Het is erg jammer maar ook dit jaar hebben we als bazarcommissie moeten
besluiten geen bazar te organiseren. We weten niet aan welke regels we ons tegen
die tijd moeten houden en willen niet in de situatie belanden dat we dan nog alles
moeten afzeggen of, als het wel door kan gaan onder bepaalde voorwaarden, wij
zelf de controle op dan bestaande regels moeten uitvoeren. Daarom hebben we
besloten, net als vorig jaar, weer oliebollen te gaan verkopen.

Er wordt in de week van 13 december, een flyer huis aan huis bezorgd.

We zullen zorgen dat de informatie ook op Facebook beschikbaar is.

De bazarcommissie

Het maandelijks koffie drinken gaat weer van start en wordt samengevoegd met de nieuwe
activiteit: DE STAMTAFEL. De eerste keer was 24 september. Op 22 oktober is iedereen weer
WELKOM. De aanvangstijd is 11.00 uur i.p.v. 10.00 uur. Zo lopen we niemand in de weg.
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Epos Ensemble met “De Wraak van Lorre” %
'-‘t M i‘*

T
Op zondag 17 oktober komt het Epos Ensemble naar Bathmen met de gezinsvoorstelling “De Wraak
van Lorre”. Het ensemble maakt kinder- en gezinsvoorstellingen waarin
b.. hce ertovoosining » . verhalen en klassieke muziek op een speelse manier tot één geheel
”4/} . worden verweven. Het ensemble bestaat uit 4 blazers: fluit, hobo,
klarinet en fagot. De vertellier is Benjamin Murck.

SR 7}
ont

Het verhaal “De Wraak van Lorre” is gemaakt naar de roman van de
bekende schrijfster Tosca Menten. Een knotsgek verhaal over een
opera-zingende papegaali die als huisdier gaat wonen bij Jop.

Maar er zijn meer mensen die Lorre willen hebben en er geld mee willen
verdienen. Maar dat laten Jop en zijn vrienden niet zo maar op zich
zitten ...

Dus opa's en oma’s en natuurlijk ook ouders, kom naar deze voorstelling
met uw kleinkinderen en kinderen.
De toegang voor kinderen is gratis.

metl verteller (= 75

Concert: 17 oktober. Dorpskerk Bathmen Aanvang: 15.00 uur.

Toegang: incl. consumptie € 17,50, Donateurs € 10,00

Helaas moeten de concerten vooraf worden gereserveerd,
zie de website www.muziekkringbathmen.nl

==
BEZINNING EN ONTMOETING
Onze eerste avond over Alpe 'd Huzes, ligt alweer  Zin in Ouderdom:
2 weken achter ons, evenals de meditatieve Auteurs: Jan van Baardwijk en René Rosmolen
wandelingen, Geloven nu en de eerste Stamtafel ~ Ouderdom is een soort niemandsland.
bijeenkomst. Over zingeving wordt weinig gesproken.
De eerste bijeenkomst zal gaan over:
Ook nog meedoen.......... WELKOM QOuderen in soorten en maten
Het boek Zin in Ouderdom hoeft u niet aan te
In oktober starten 2 gespreksgroepen. schaffen. Eerste bijeenkomst op 26 oktober

15-16.30 uur, met Hanneke Diermanse.
Liberaal Christendom:

Een aantal onorthodoxe, liberale theologen Preek van de Leek
bespreken hierin met kritische blik een aantal De 24e oktober zal Barend Breukink de Preek van
grondthema’s van het christelijk geloof. de Leek verzorgen om 16 uur met daarna napra-

ledereen die zich vorig jaar en dit jaar opgaf, krijgt ten met een borrel.

van Gert een mail met een voorstel voor de

eerste avond op woensdag 13 oktober. Heeft u zich nog niet aangemeld voor Brandstof,
aarzel niet dat alsnog te doen.

We zien u graag komen!
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Escape room 4 juli

Het weekend van 2-3-4 juli zou eigenlijk het weekend zijn van het Okkenbroeks Feest. Maar zoals met
vele evenementen kon dit ook niet doorgaan door de Corona.

Maar niets doen is geen optie! Het weekend kreeg een alternatieve invulling dus over de tentviering
werd ook nagedacht. Al snel kwam een idee het in de buitenlucht te doen omdat je dan met meer
mensen bij elkaar bent. Met een groepje Okkenbroekers zijn we gaan brainstormen. Omdat het altijd
een oecumenische viering is werd de katholieke kerk uit Lettele ook betrokken.

We dachten aan de ijsbaan de Bosbaan, een prachtige locatie voor een samenzijn. Gelukkig kregen we
toestemming van het lJsbaanbestuur en mochten we de locatie
gebruiken. Meteen ontstond het idee over water lopen. Maar hoe?
Toen kwam de escape room in beeld, Marie Elise had een prachtidee.
Samen met Marleen heeft ze het uitgewerkt.

De zondag startte, onder de stralende zon, met een bijeenkomst
rondom de kinderijsbaan. Hanneke Overduin heette iedereen welkom
vanuit een bootje op het water. Daarna zongen de kinderen van
basisschool Wereldwijzer het Okkenbroeks Volkslied, dat mag niet
ontbreken tijdens zo'n weekend!

De escape room bestond uit een aantal opdrachten rondom de ijsbaan.
De mensen werden in groepen verdeeld en konden bij goede
antwoorden etc. bij de opdrachten letters verdienen. Ook moesten ze
met een bootje de grote ijsbaan over naar het eiland, daar was ook een
opdracht.

Alle opdrachten werden begeleid door jongeren uit Okkenbroek.

Aan het eind van alle opdrachten werd de code gekraakt!

Het was een supermooie viering met grote opkomst! Een feestelijk
begin van de dag! We hielden nog een inzameling voor de familie de
Haan uit Okkenbroek (eigenlijk Nieuw Heeten), daar hebben we wat
moois voor gehaald als hart onder de riem van ons allemaal.

Marie-Elise, Marleen, Els, Gert, Elleke, Thea en Jolanda
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Auw en Wauw!12 september

Zondag 12 september, Startzondag, het begin
van een nieuw seizoen! Dit jaar in Okkenbroek!
l.v.m. de Corona-maatregelen werd de dienst op
2 plekken gehouden, nl. in de kerk van Okken-
broek en in Ons Centrum. De beide Hannekes en
Gert hadden samen met sectie Okkenbroek een
dienst met activiteiten voorbereid.

De dominees pendelden tijdens de dienst heen
en weer tussen beide locaties. De grote vragen
van de jeugd die gesteld werden tijdens de
dienst waren: waarom gaan mensen naar de
kerk? En waarom lezen we uit de Bijbel?

Tja, het antwoord daarop ... aan het verhaal van
de witte korreltjes, manna, en het broodbakken
in de woestijn uit de Kijkbijbel werd het allemaal
al wat duidelijker. Het Wauw en Auw gevoel in
het leven is de grote drijfveer hierin. Samen
vieren, en leren door verhalen uit de Bijbel.
ledereen heeft z'n eigen “Auw en Wauw”
momenten ... de Auw wanneer het leven niet zo
gaat als je wil, door ziekte, verdriet teleurstelling
etc. maar ook de Wauw! Is aanwezig. Waar wordt
je blij van en ben je dankbaar, verwondering en
bewondering. Na de dienst die een half uurtje
duurde gingen we met z'n allen koffie/thee/fris
drinken,

Toen gingen we verder met de spelletjes, 6 in
totaal. De rode draad was ook daarin Auw en
Wauw, met de zorgmuur met dankbaarheid-

steentjes, het doek van het beloofde land: waar je
op kon schilderen hoe je ideale land eruit ziet.
Smaaktest bitter wordt zoet; God zorgde ervoor
dat Mozes met een stuk hout het bittere water
zoet kon maken. Wij gingen bitter ook zoet
maken. Maar dan met zout ......

Parcours van vertrouwen; waar vertrouw je op in
tweetallen moest je een parcours afleggen
waarbij 1 persoon geblinddoekt was. Je moet
vertrouwen op de ander dat je de goede weg
volgt ... en wie dat het snelst kon.

Dat waren Elleke en Jan Harm in 1.05!

Vogelrace: tijdens de woestijnreis is er elke avond
te eten door de overvliegende vogels die dan
komen aanvliegen. Probeer zo lang mogelijk je
ballon(vogel) met een stok in de lucht te houden.
Het leuke was ook dat bijna alle spelletjes
werden begeleid door jongeren.

Mannaspel: het verzamelen van manna is
belangrijk, maar de Israelieten mochten vooral
niet teveel verzamelen maar precies genoeg! Met
een rietje moest je proberen precies 20 gram
manna te verzamelen. André was de snelste
verzamelaar voor de 20 gram.

Na afloop was er tijd om gezellig na te praten
onder het genot van een heerlijke kop woestijn-
soep met broodjes.

En mocht je nu die soep thuis ook willen koken
dan is hier het recept!

Woestijnsoep van de startzondag
Voor- of bijgerecht voor 15 personen
Hoofdgerecht voor 8 personen
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 30 minuten
Benodigdheden:

- 1 kilo winterwortelen

» 1 pastinaak

» 5 stelen bleekselderij

» 3 tenen knoflook

- een halve rode peper

2 uien

» 3 tl komijnzaad

» 2,5 liter groentebouillon

- 400 gram ontpitte dadels

« 1 citroen

- Peterselie en room

‘G;’
>

A

Bereiding

Je snijd de wortelen, bleekselderij en pastinaak
in plakken. De ui snij je lekker grof en de
knoflook en peper fijn. De citroen mag geraspt
worden.

De komijnzaadjes stamp je fijn in de vijzel of je
kan natuurlijk ook poeder gebruiken.

Daarna verhit je de olie in de pan of wok en
voeg je de komijn en de ui toe. Zorg ervoor
dat de ui niet bruin wordt. Daarna voeg je de
gesneden knoflook en de peper toe en dat bak
je nog even mee.

Tot slot gooi je er de wortel, bleekselderij,
pastinaak en de citroensap bij en voeg je de
bouillon (al dan niet zelf gemaakt) toe.

Nu breng je het geheel aan de kook.
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Doopviering als kinderkerk 3 oktober

Op 3 oktober gaan de kerkdiensten in de vorm van
kinderkerk weer van start. En dat is meteen extra
feestelijk, omdat hierin de doop plaatsvindt van Tristan
Huberto Roeleveld, zoon van Michiel en Annelies en
broertje van Joris en Elvira. Bij de doop vertellen en
spelen we natuurlijk een waterverhaal. En omdat het de
dag daarna dierendag is viel de keuze op het verhaal van
de ark van Noach. Welk dier zou u/jij wel willen zijn? We
maken er een vrolijke beestenboel van!

Regiokerkendag 10 oktober

Gelukkig kan ook de jaarlijkse Regiokerkendag
een week later op 10 oktober weer worden il
gehouden, zij het nog in afgeslankte
corona-vorm. Uit elke gemeente in de regio
kunnen zo'n 25 mensen daadwerkelijk kerkganger
zijn in de Lebuinuskerk van Deventer en ieder
ander kan live of later de viering mee beleven via
Kerkdienstgemist.nl >Protestantse Gemeente te
Deventer. Uit ons pastoresteam is Hanneke
Diermanse voorganger, samen met de collega’s
Saar Hoogendijk (van de Lebuinus) en Henk Spit
(uit Diepenveen). Inbreng uit de regio is 0.a. één
zelfgemaakt couplet op de melodie van ‘Zomaar een dak boven wat hoofden; waarin elke gemeente
zich voorstelt met iets eigens. Volgende maand publiceren we de tekst, die van ons uit
Bathmen-Okkenbroek eindigt met “Yess!!!"

Cantorij 17 oktober

En om deze maand het weer van start gaan compleet te maken werkt op 17 oktober de cantorij weer
voor het eerst mee aan de kerkdienst in Bathmen. Hierin wordt de Maaltijd van de Heer gevierd,
waardoor we o.a. weer eens een tafelgebed in beurtzang kunnen zingen.

Namens het pastoresteam, Gert Wijnstok
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In de kerk in Bathmen zijn 60 kerkgangers welkom, in
Okkenbroek 25. Daarvoor is een aanmeldsysteem
ingericht, dat vindt u op de website
https://kerkkaartje.nl/pg-bathmen-okkenbroek.
Lukt het aanmelden niet dan kunt u zich ook bij de
entree van de kerk melden.

(7 kerkdienstgemist.ni

De vieringen zijn live - digitaal - te bekijken en te
beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een
ander moment terug te zien.

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl
voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.

Na de dienst kunt u een kopje koffie / thee blijven drinken!

| Zaterdag 2 oktober |
18:30 Avondgebed Dijkhuis ds. Gert Wijnstok diaconie en kerk

| Zondag 3 oktober 3e zondag van de herfst |
10:00 Eredienst Bathmen ds. Gert Wijnstok PKN: kerk en Israél

Kinderkerk en doopviering

10:00 Eredienst Okkenbroek ds. A. Kruithof (Zwolle) PKN: kerk en Israél

| Zaterdag 9 oktober |
19:00 Vesper Bathmen

| Zondag 10 oktober 4e zondag van de herfst |
10:00 Eredienst Deventer ds. Saar Hogendijk, ds. Henk Smit, ds. Hanneke Diermanse

Regiokerkendag

I Zaterdag 16 oktober |
18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. Hanneke Overduin KiA: werelddiaconaat Kameroen

| Zondag 17 oktober 5e zondag van de herfst |
10:00 Eredienst Bathmen ds. Gert Wijnstok KiA: werelddiaconaat Kameroen

maaltijd van de Heer

10:00 Eredienst Okkenbroek ds. A. van Herwijnen (Holten)  KiA: werelddiaconaat Kameroen

| Zaterdag 23 oktober |
19:00 Vesper Bathmen

| Zondag 24 oktober 6e zondag van de herfst |
10:00 Eredienst Bathmen ds. J. Kool (Vorden) Unicef

| Zondag 31 oktober 7e zondag van de herfst / Gedenkdag der Hervorming |
10:00 Eredienst Bathmen ds. Hanneke Diermanse War Child
10:00 Eredienst Okkenbroek dhr. E. Fokkema (Twello) War Child

| Zaterdag 6 november |
18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. Hanneke Overduin diaconie en kerk

| Zondag 7 november 1e zondag van de voleinding |
10:00 Eredienst Bathmen ds. W. Blanken (Zutphen) KiA: najaarszending
10:00 Eredienst Okkenbroek ds. Gert Wijnstok KiA: najaarszending

Leesrooster

Maleachi 2: 10-16
Deuteronomium 15: 1-11;
Jesaja 29: 18-24;

Marcus 10: 1-16

Marcus 10: 17-31
Marcus 10: 32-45
Marcus 10: 46-52
Marcus 12: 18-27
Marcus 12: 28-34

Zondag 3 oktober:
Zondag 10 oktober:
Zondag 17 oktober:
Zondag 24 oktober: Jesaja 59: 9-19;
Zondag 31 oktober: Job 19:23-273;
Zondag 7 november: Leviticus19: 1-2, 9-18;
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

3 december 17 november

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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